
Adem in... en lucht je hart,

Biechten is een moment om oprecht te zijn tegenover jezelf. 

Een moment waarop je nadenkt over daden, woorden,  

gedachten waarmee je jezelf of anderen hebt gekwetst of 

tekortgedaan. Of daden en woorden van anderen waardoor  

jij bent gekwetst of die je innerlijk hebben geschaad.

Jouw Biecht, 

	 het universum vergeeft je op jouw levensweg  ❤

www.debiechtbox.nl
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